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WORDT “VRIEND VAN ST.-ROSA”! 
We hebben jullie allemaal nodig om de verering 

van de H. Rosa in stand te houden en door 
te geven aan volgende generaties. 

Aanmelden via info@sintrosasittard.nl 
 Vrienden van St.-Rosa.
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Talloze vrijwilligers zetten zich in om de verering voor St.-
Rosa levend te houden. Personeelskosten zijn er niet! Maar 

niet alles kan door vrijwilligers gedaan worden. Denk aan het 
onderhoud van de kapel, de voetvallen en de Hof van Olijven, 

de kosten voor het onderhoud van webcam-installatie, de 
versiering van de route, de geluidsinstallatie enzovoort.

We zijn er van overtuigd dat velen St.-Rosa een warm hart 
toedragen. We rekenen op uw financiële steun voor de belofte 

van Sittard deze traditie ‘eeuwig’ voort te zetten!

Hartelijk dank!

St.-Rosacomité
Dunkellaan 53

6132 BK  Sittard
info@sintrosasittard.nl
www.sintrosasittard.nl

bank: NL12RABO0147653142
t.n.v. R.K. H.H. Petrus en Michaël

inzake St.-Rosa o.v.v.
St.-Rosa-devotie en Kapel

di 6-13-20   aug
 

vr 23   aug 

             za 24   aug 

             zo 25   aug 

ma 26, di 27   aug

H. Mis in de St.-Rosakapel
Aanvang 19.00u | Livestream via sintrosasittard.nl 
m.m.v. Deken Rob Merkx, kapelaan José Hoyos,
René Haustermans & het Schiffler Sextet

Kerkelijke feestdag H. Rosa van Lima 
H. Mis: 19:00u in de St.-Michielskerk

Begin van het jaarlijks St.-Rosafeest
Pelgrimsmis: 18.00u in de St.-Michielskerk

Hoogfeest van St.-Rosa
Pontificale Hoogmis: 9.30u in de St.-Michielskerk

Aansluitend trekt de traditionele 
St.-Rosaprocessie naar de St.-Rosakapel.

Eenvoudige bidprocessie
09.30u vanuit de St.-Michielskerk naar de St.-Rosakapel
waar aansluitend om 10.00u de H. Mis plaatsvindt

Zondagmiddagen in augustus openstelling St.-Rosakapel
door Kerkewachtgilde



HEILIGHEID
Op 20-jarige leeftijd treedt Rosa in bij de 

Derde Orde van St. Dominicus, een lekenorde 
verbonden aan de zusters Dominicanessen. Met 

de hulp van haar broer wordt een kloostercel 
gebouwd ter vervanging van het tuinhuisje. 
Velen bezoeken haar daar en zijn getuigen 

van Rosa’s bovennatuurlijke ervaringen en van 
het geluk dat zij uitstraalt. Met haar lijden blijft 
zij bijdragen aan het verlossingswerk van haar 

goddelijke Bruidegom. Rond haar 28e
jaar is de lichamelijke toestand van Rosa zo 

verslechterd dat vrienden haar opnemen in hun 
huis. Daar overlijdt Rosa op 24 augustus 1617 

op 31-jarige leeftijd. Al snel wordt Rosa vereerd 
als een heilige. Haar officiële heiligverklaring 
vindt plaats in 1671. Daarmee is zij de eerste 

heilige van de ‘Nieuwe Wereld’.

ST.-ROSA IN SITTARD  
In 1626 vestigen zich de paters Dominicanen in 
Sittard. Daarmee wil het stadsbestuur proberen 

de Reformatie een halt toe te roepen en de 
eenheid in geloof te bewaren. In 1649 komen de 

zusters Dominicanessen naar Sittard. 
De beide kerken uit de begintijd staan er nog: 

de Michiel (1659) en de Agnetenbergkapel 
(rond 1700). De Dominicanen propageren de 

verering van Rosa in Sittard. In het 
jaar van de zaligverklaring van Rosa (1669) 

overwint Sittard een zware dysenterie-epidemie. 
Op háár voorspraak. Het stadsbestuur laat uit 

dankbaarheid een kapel bouwen en belooft 
in 1669 St.-Rosa voor eeuwig te eren met een 

jaarlijkse processie. Tot op de dag van vandaag 
is die belofte nooit geschonden…

RIJKE TRADITIES
Sittard houdt van tradities. En zinvolle 

tradities hebben aantrekkingskracht 
en verbinden. Maar het blijft altijd een 
uitdaging tradities ook inhoudelijk te 
‘bewaken’ en niet de laten verworden 
tot louter ‘buitenkant’. En wie heeft 

er nu geen zorgen om aan God toe te 
vertrouwen op voorspraak van onze 

Stadspatrones?
We verwelkomen ook dit jaar weer 

de Peruaanse bevolking en haar 
diplomaten. En misschien wel de 

Paters Dominicanen uit Lima… Zij 
beloofden ons vorig jaar een nieuwe 

reliek van St. Rosa, namelijk een 
houtsplinter van het originele kruis dat 
de heilige Rosa iedere vrijdag droeg als 

boetedoening tijdens het bidden van 
de Kruisweg. Het zou mooi zijn als we 
die een plaats zouden kunnen geven in 

onze St. Rosakapel!

Sint Rosa, 
Patrones van Sittard, 

onze toekomst 
in vrede!

ST. ROSA-DEVOTIONALIA
Het St. Rosacomité heeft een nieuw 
bidprentje uitgegeven met het gebed 
van St. Rosa. De afbeelding van St. 
Rosa is aangepast aan de nieuwe 

huisstijl van het St. Rosacomité. Ook is 
er een nieuwe ‘creditcard’ verkrijgbaar 
voorzien van de St. Rosamedaille. De 
noveenkaarsen zullen binnenkort ook 

in de nieuwe stijl zijn.

VAN HARTE UITGENODIGD!
U bent er toch ook bij op St. 

Rosazondag? Kom er naartoe met 
uw familie. Met al uw intenties, uw 

zorgen, uw vreugden, uw verlangens, 
uw dankbaarheid. Feest mee, St. Rosa 

zal ons helpen! St. Rosa, wees onze 
voorspreekster. Bescherm ons voor 

ziekten en natuurrampen, voor oorlog 
en crisissituaties. Bescherm ons, 

bescherm onze stad Sittard.
U bent ook welkom op de dinsdagen 

in augustus om 19.00u bij de St. 
Rosakapel en de bidtochten op 
de maandag en dinsdag na de 

Rosaprocessie om 9.30u vanaf de 
Michaëlkerk naar de Rosakapel. 

WIJ WENSEN U ALLEN EEN 
VREUGDEVOL ST.-ROSAFEEST 

TOE!!

SINT ROSA, 
ONZE TOEKOMST IN VREDE

Tot begin 2020 dachten we dat 
besmettelijke ziekten voorgoed waren 
uitgebannen uit onze samenleving. Tot 
de coronapandemie uitbrak. Misschien 
zouden we elkaar wel nooit meer een 
hand mogen geven.. Velen hebben in 

die moeilijke jaren gebeden tot St. Rosa 
en daar kracht uit geput om de ellende 
te doorstaan. We realiseerden ons weer 
dat we niet alles in de hand hebben… 

De heilige Rosa vertrouwde erop dat er 
maar één echte zekerheid in haar leven 
was: ze leefde in de overtuiging dat álles 

in Gods Hand lag.

Opnieuw staat onze wereld voor 
enorme uitdagingen. Plaatselijke 

conflicten dreigen te escaleren tot een 
wereldoorlog. We voelen ons machteloos 
en angstig maar we mogen ook in deze 

nood vertrouwen op Gods bijstand. 
Dat heeft St. Rosa ons geleerd: God is 

sterker dan het kwaad! Daarom dit jaar 
de bijzondere intentie: op voorspraak 
van St. Rosa bidden we dat God onze 
toekomst zal zegenen met vrede en 

saamhorigheid. St. Rosa, bewaar onze 
toekomst in vrede!

EEN ROOS WORDT GEBOREN
Op 20 april 1586 wordt in Lima in Peru Isabel Flores Oliva geboren 
uit van oorsprong Spaanse ouders. Ze zijn van adellijke afkomst 
maar hebben het niet breed. Vanwege haar mooie uiterlijk noemt haar 
Indiaanse kindermeisje – haar tweede moeder - haar ‘Rosa’. Die naam zou 
ze houden. En ook haar zorg voor de inheemse Indianen.
Al op zeer jeugdige leeftijd ontwikkelt Rosa een diepe gelovigheid die zich 
uit in bidden en ascese: offers brengen uit liefde voor God. Niets liever wil ze 
dan Jezus Christus geheel toebehoren. Haar schoonheid die het hart van menige 
jongeman op hol brengt, verbergt ze zorgvuldig achter haar sluier. 

BOETEDOENING
Een doorslaggevend moment in haar leven komt, wanneer Rosa op een Palmzondag 
wordt overgeslagen bij het uitdelen van de palmtakken. Ze denkt dat God haar straft 
omdat Hij ontevreden is over haar leven. Rosa haast zich naar de kerk. Daar hoort ze de stem 
van Christus: ‘Roos van mijn Hart, jou wil Ik als bruid.’ En Rosa antwoordt: ‘Heer, hier is uw 
nederige dienares.’
Intussen leeft Rosa al enige tijd in het tuinhuisje van haar ouders. Daar bidt ze en vast streng 
en legt zichzelf strenge boetedoeningen op. Zo wil zij zich verenigen met het lijden van haar
hemelse Bruidegom. 


